John Hofman: ‘Van Psychose naar Perspectief.‘ De onbegrepen wereld van
psychoses en schizofrenie - met ingrijpende getuigenissen. Uitgeverij Elia Media,
Nieuwleusen 2009. ISBN-13: 9789077412480 (Psychose/ Schizofrenie/1) Zie ook:
www.elia.nl

Soort boek/stijl: Dit boek bevat een uitleg van en toelichting op begrippen die te
maken hebben met psychoses en schizofrenie. Tevens brengt het risicofactoren in
kaart en verklaart deze ook. Het is vanuit een gelovig perspectief geschreven en
bevat ook getuigenissen van personen met een psychose en schizofrenie die met
behulp van God genezing van hun ziekten en/of doorbraken hebben gekend. Goed
leesbaar.

Over de schrijver: John Hofman en zijn vrouw Grada geven samen boeken uit met
een profetische lading via uitgeverij "Elia Media". Deze boeken zijn bedoeld om het
geloof op te bouwen en de machten der duisternis te ontmaskeren. John is zelf
ervaringsdeskundige en weet uit eigen leven en dat van anderen dat er meer is dan
alleen pillen. Hij kent de psychose en schizofrenie van binnenuit. Zie ook www.elia.nl

Korte beschrijving: In dit boek legt de schrijver uit wat onder een psychose of
schizofrenie wordt verstaan. Hij beschrijft welke symptomen en verschijningsvormen
schizofrenie en psychosen kennen, en dat de wetenschap en de medische wereld deze
niet allemaal kunnen verklaren en genezen. Hij wijst op recent onderzoek dat
aantoont dat de hersenstructuur van schizofrenen afwijkt van die van gezonde
mensen. En dat een doeltreffende therapie om een psychose of schizofrenie te
behandelen nog niet is gevonden. Hofman beschrijft diverse traditionele en
alternatieve geneeswijzen, waarbij de nadruk ligt op de genezende kracht van het
geloof. Zo gaat hij in op nieuwe medisch-biologische ontdekkingen en de
geneeskrachtige werking van vitaminen, vitaminerijk voedsel. Daarnaast vertelt
John, de auteur, over zijn eigen ervaringen en zijn getuigenissen opgenomen van
Peter, Lisa, Jely en Adrie over hun psychose en hun strijd met schizofrenie. Ze
beschrijven hoe ze daarbij gesteund werden door het oprechte geloven en een
gemeenschap die dat ook doet.

Wat viel op: In dit boek staan getuigenissen van mensen die vertellen over
uiteindelijke doorbraken bij hun genezing met Gods hulp. De nadruk ligt hier op het
duidelijk maken dat God nog steeds geneest en bevrijdt. Het boek zal waarschijnlijk
gelovige mensen sterk aanspreken, terwijl niet gelovige mensen soms moeite zullen
hebben om gedachtegangen te volgen. De schrijver legt de nadruk op de kracht en
genade van God, omdat er meer is dan alleen pillen. Hij beveelt het boek dan ook aan
onder hulpvragers en hulpverleners, juist omdat ‘God nog steeds geneest en bevrijdt.’

Citaten: Pag. 30: ‘De gemeente was als een vader en moeder voor mij. Allereerst
werd er door iedereen (te beginnen met Annie, de verpleegster uit het ziekenhuis)
verschrikkelijk veel voor me gebeden. Vervolgens werden de taken zo verdeeld, dat ze
me meenamen naar geweldige conferenties in het hele land, zodat ik ook genoeg
geestelijk voedsel binnen kreeg. Heel vaak zag ik het echter niet meer zitten. “Dat
geeft helemaal niets”, zei Dave dan meestal, “wij zien het wel voor jou zitten!”

Pag. 40: ‘God is de Schepper van al onze organen, onze hersenen onze emoties. Hij is
de Maker van onze diepste kern. Hij alleen heeft alle inzichten, weet alle ins en outs
en is als Enige in staat ons heel te maken en totaal te verlossen van deze
vernietigende aandoening.



Pag. 48: ‘Na 7 weken strijd en aanvechting van alleen en onbegrepen te zijn, greep
God in. Op een nacht, kwam Gods kracht op mij. Ik kon niet bewegen, het was
ontzagwekkend, niet met het verstand te bevatten. Ik riep het uit naar God: Heer,
Heer, wat gebeurt er?”Er kwam een kracht en geluid over me. Ik kon het niet
bevatten of zien. De Heer sprak: ‘Ik heb je doorgelicht, je bent vrij”. ¢

Pag. 85: ‘Dokter Cherry, een gerespecteerde Amerikaanse wetenschapper, heeft
onlangs een gids gepubliceerd waarin hij aan de hand van het Oude Testament, de
voedingswaarde van bepaalde gewassen en groenten opnieuw onderstreept. (...) Ook
dokter Tessler, een Messiaanse Jood, schrijft uitgebreid over voeding.

Lisa, u leest daar straks meer over, is een vrouw die per se niet tegen gluten en kaas
kan. Jarenlang had zij zenuwinzinkingen, depressies, woede uitbarstingen, panische
angsten en zelfs psychoses. (...) God greep op wonderbaarlijke manier in en herstelde
haar volkomen, zowel geestelijk als lichamelijk.’

Pag. 110: (Aanbevelingen voor herstel) ‘In sommige gevallen is acute hulp nodig van
een deskundige ( arts, psychiater...) die tevens beoordeelt of u medicijnen nodig
heeft. Vaak is er aanhoudend gebed nodig, liefst in teamverband of opname in een
christelijk centrum.’

Recensie:

http://www.heelhoeve.nl/index.php?option=com_ content&task=view&id=1257

(...) In de regel wordt aan lijders medicatie aangeboden die de intensiteit van
aanvallen en verstoringen dempen, maar als bijwerking de persoon star, apathisch,
steriel en bijna levenloos maken. De wetenschap erkent dat er geen eenduidige
diagnose is voor het begrip "schizofrenie". De een legt de nadruk op verstoringen in
de genenstructuur. De ander ziet het als een puur biologisch probleem. Weer anderen
schrijven alles toe aan het gebruik van het juiste voedsel. Ook zijn er geroepen die
alles psychologisch willen verklaren. Veel betere oplossingen zijn te vinden in
supplementen zonder bijwerkingen ( zoals bij. DE HEELHOEVE ), een vangnet van
goede vrienden en vooral sterke gelovigen, een groeiende relatie met God. Het unieke
van het boek VAN PSYCHOSE NAAR PERSPECTIEF ( zie hieronder ) is dat het een
verzameling heeft gemaakt van alle relevante begrippen die te maken hebben met
psychoses en schizofrenie. Het boek brengt risicofactoren in kaart en verklaart deze
ook. En wat nog belangrijk is : mensen die daadwerkelijk genezen zijn komen
uitgebreid aan het woord. De nadruk ligt op de grote Kracht en Genade van God die
datgene doet wat bij mensen en ook bij wetenschappers ONMOGELIJK is.

Introtekst site: Is een schizofreen iemand die steeds nietszeggend voor zich uit

staart, door middel van pillen in bedwang wordt gehouden en zo de rest van zijn
leven moet slijten?



